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Bezinning 

Al die onbegrijpelijke mensen.... 
 
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd ergens in Amerika een 
wedstrijd georganiseerd wie het beste de komiek Charley Chaplin kon 
imiteren. Chaplin zelf wou dat wel eens meemaken, zo vertelt het 
verhaal, en hij besloot om, incognito, mee te doen. Dan staat de uitslag 
van tevoren vast, zou je zeggen. Maar nee, hij heeft verloren! Met grote 
afstand tot de winnaar. Hoe kan dat?  
 
Voor mij illustreert deze komische anekdote dat niemand ooit echt te 
imiteren is, zelfs niet door zichzelf. Ten diepste blijven we voor elkaar, 
en onszelf, een geheim. Onontkoombaar aanwezig en waardevol, maar 
ook onbegrijpelijk. Wat dat betreft lijken we op God, jazeker. ‘Beeld van 
God’, dat zijn we, volgens het scheppingsverhaal. Oneindig waardevol, 
én een onbegrijpelijk geheim... 
 
Toen de Raad van Kerken zich onlangs uitsprak tegen ‘extreemrechts’ 
sprak een filosoof daar in dagblad Trouw met waardering over, maar 
adviseerde hij de kerken ook om de ‘taal van het geloof’ te blijven 
spreken, en niet te snel de ‘taal van de politiek’ over te nemen. Wie zich 
verzet tegen extreemrechts wordt immers voordat hij het weet  
(extreem-)links genoemd. En dan raak je zomaar in onverkwikkelijke 
discussies verzeild. Maar hoe kun je dan in de ‘taal van het geloof’ 
zeggen wat je in de wereld van vandaag zeggen moet? Wellicht kunnen 
we aansluiten bij die oude Bijbelse gedachte over mensen als ‘beeld 
van God’. In het politieke debat worden mensen immers vaak in hokjes 
geplaatst. Beoordeeld op afkomst en huidskleur en bezit. Niet te 
controleren en dus niet te vertrouwen. Verdacht verklaard door een 
algoritme. Gevaarlijk als ze in een cultuur en/of religie zijn opgegroeid 
die anders is dan de onze. Die onbegrijpelijkheid van mensen is maar 
lastig. Maar moeten we vanuit ons geloof er niet op blijven hameren dat 
mensen ‘beeld van God’ zijn, onontkoombaar aanwezig en waardevol, 
én onbegrijpelijk? Dat laatste geeft ook veel ruimte. Als we anderen niet 
begrijpen, dan valt er dus nog veel te ontdekken in hen.   
 
En voor ons zelf, wat betekent het als we zo ook naar onszèlf leren 
kijken? ‘Beeld van God’? Dat is wel een enorm grote eer! Té groot? Wel 
als we onszelf daardoor gerechtigd achten om maar te doen wat we 
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willen met onze aarde. Maar het is geen eer die ons dergelijke 
volmachten geeft. Het is een eer die ons aanspoort om blij te zijn met 
elkaar en onszelf. Daar heb je geen ‘lintje’ meer bij nodig. En die andere 
kant, die onbegrijpelijkheid? Dat kan ons helpen steeds nieuwe 
mogelijkheden in onszelf te ontdekken. Maar het kan ook lastig zijn. 
Wellicht kunnen we dan moed vatten vanuit de woorden in psalm 139: 
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, 
Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste 
houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen.’ Begrepen wórden dus. 
Kan dat een ‘gelovige’ basis zijn voor meer openheid naar anderen én 
onszelf? 
 
Dio Soeteman 
 
 

 
Psalm 139. Bible Art 
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Pastoraat 

 
 
 
Inloopochtend Johanneskerk 

 
De nieuwe maand komt er alweer aan. 
Komende dinsdag is er dan, zoals iedere eerste dinsdag, een 
inloopochtend in de Ontmoetingsruimte. 
Koffie, thee, een koekje, een gesprek, een lied op verzoek, een mooi 
verhaal om te delen: alles is mogelijk. 
 
Wilt u graag vervoer, belt u dan met Corry Ruiten. 
Zij zorgt vervolgens dat er iemand bij u voorrijdt; tel.: 06 5519 8149  
 
Graag tot dinsdag! 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
 
Joke Stahlie-Verheij 
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Kerkenraad 

Laat de 420 gewortelde kinderen blijven 
 
Wegens grote vraag bij Kerkasiel Kampen naar de kaarten die 
oproepen tot het blijven van in Nederland gewortelde kinderen, zijn er 
10.000 kaarten extra gedrukt. Zo konden ook wij als 
Johanneskerkgemeenschap meedoen aan de actie. Op Pinksterzondag 
hebben veel mensen een setje kaarten meegenomen. In de 
Ontmoetingsruimte liggen nog 7 setjes te wachten om beschreven te 
worden.  
 
Als u de geschreven kaarten vóór 5 juni bij mij in de brievenbus doet, 
kan ik ze allemaal in één doos versturen naar Kerkasiel Kampen. 
Kerkasiel Kampen verzamelt alle kaarten en biedt deze later in één keer 
aan in Den Haag.  
 
Gewortelde kinderen wonen vaak al jarenlang in Nederland. Ze gaan 
hier naar school, spreken de taal, hebben hier vrienden en voelen zich 
hier thuis. Met de actie ‘Gebruik je stem’ wil Kerkasiel Kampen hun stem 
en die van betrokken mensen uit het hele land bundelen en zichtbaar 
maken richting de politiek. 
 
In geval van nood 
 
Op de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om een lijstje op te 
stellen met contactgegevens van alleenstaanden - die dat willen - om 
bij de hand te hebben als er iets met u zou gebeuren tijdens een 
kerkdienst of bij een andere activiteit in de Johanneskerk. We kunnen 
dan in zo’n situatie contact opnemen met uw familie of andere 
dierbaren. 
Wie wil, en die dat nog niet gedaan heeft, kan de contactgegevens 
(naam, relatie, telefoonnummer en woonplaats) aan de scriba 
doorgeven. Uiteraard zullen we zeer zorgvuldig omgaan met deze 
gegevens. Zo hopen we ook op deze manier voor elkaar te kunnen 
zorgen en om te zien naar elkaar! 
 
Namens het moderamen, 
 
Hilje Logtenberg van der Grient 
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Diaconie 

Tweede collecte Straatpastoraat gaat nog even door 
 
Het jaar schiet alweer op. Juli komt in zicht en als diaconie beraden wij 
ons weer over de tweede collecte van het volgende halfjaar. Dit was het 
onderwerp in onze laatste diaconievergadering. De diaconie wil graag 
doorgaan met het collecteren voor het Straatpastoraat. 
 
Daarnaast is de onrust in de wereld ook onze zorg en vraagt dringend 
onze aandacht. Het doet een appel op ons als diaconie. We denken 
bijzonder aan Soedan, Oekraïne en Libanon. Deze landen staan op het 
collecterooster van Kerk in Actie. Op het moment dat deze landen op 
het rooster staan is dan de tweede collecte voor de genoemde landen.   
 
Tot slot nog een mededeling over de mobieltjes die ingeleverd worden 
voor het Straatpastoraat. Een klein diaconaal comité gaat deze op 28 
juni overhandigen aan een medewerker van het 
Straatpastoraat. Inleveren kan dus nog steeds. 
 
Namens de diaconie. 
Gijs de Raad 

------------------------------------- 

Collecten 

 
1e collecte zondag 31 mei:  Hospice de Wingerd 
 
Hospice de Wingerd in Amerongen biedt palliatieve terminale zorg aan 
cliënten met een korte levensverwachting. De zorg en behandeling is 
gericht op de zieke en zijn/haar naasten en beoogt een zo draaglijk en 
menswaardig leven tot het einde toe. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de eigenheid van cliënten en hun naasten  De zorg is niet gericht 
op het wegnemen van de oorzaken van de ziekte maar is gericht op het 
verlichten van symptomen zoals pijn, benauwdheid, angst en verdriet. 
De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie. 
Dat betekent dat, vanuit een liefdevolle en respectvolle benadering, 
deskundige zorg en ondersteuning geboden wordt aan mensen in de 
laatste fase van hun leven. 
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2e collecte zondag 31 mei:  Timon 
 
Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, 
biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met 
opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en 
jongvolwassenen verbonden met ‘het gewone leven’. Timon biedt ook 
pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een 
pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. 
 
Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij 
iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en 
levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon telt ruim 200 
vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse 
problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching 
van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen 
verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën 
zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers. 
 
1e collecte zondag 7 juni:  KiA Zending 
Pakistan; samen bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst 
 
Met het programma Shared Futures bevordert Kerk in Actie vreedzaam 
samenleven in landen waar spanningen zijn tussen religies, zoals Kenia, 
Egypte en Pakistan. Binnen dit programma werken jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden samen. In Pakistan, waar 
intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden toenemen, 
volgen jongeren samen een vakopleiding en trainingen in 
ondernemerschap, sociale vaardigheden en leiderschap. Ze starten 
soms samen een bedrijf, krijgen meer begrip voor elkaar en worden in 
hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid. 
 
2e collecte zondag 7 juni: Utrechts Straatpastoraat 
 
Samen met de gemeente willen we als diaconie graag een steun in de 
rug zijn voor het Utrechts Straatpastoraat. Door te blijven collecteren 
willen we een financiële bijdrage leveren aan dit goede initiatief met 
alleen vrijwilligers en zonder verplichtende subsidie van de gemeente. 
Het opgebrachte bedrag komt volledig ten goede aan de mensen die 
om welke reden ook in de problemen zijn geraakt en het zonder de 
steun van het pastoraat niet kunnen redden in de moderne 
maatschappij. 
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Ontmoeten en Verdiepen 

Zondag 31 mei Kennismaken en vieren met de Iona Community 
 
Wilt u iets meer weten en proeven van wat de Iona Community nu 
eigenlijk is, dan hebt u daartoe gelegenheid op 31 mei in de 
Maartenskerk in Doorn. In een kort programma en een eenvoudige 
maaltijd-met-gesprek in de Koningshof krijgt u een inkijkje in de Iona 
Community en  daarna is er in de naastgelegen Maartenskerk een 
viering zoals die op Iona en ook op veel plaatsen in Nederland wordt 
gevierd. 
 
Datum: zondag 31 mei   
Locatie: Koningshof Doorn          
17.00 uur -  inloop 
17.15 uur – programma 
18.15 uur – maaltijd-met-gesprek 
19.30 uur – viering in de Maartenskerk.  
Als u de maaltijd wilt meegenieten, graag vóór 24 mei even opgeven 
bij: mmbugel@gmail.com  
Kijk ook eens op https://www.ionacommunity.nl/ 
 
Namens de commissie O&V,  
 
Teun Monster 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:mmbugel@gmail.com
https://www.ionacommunity.nl/
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Johannes in het dorp 

De wind, de bomen en de mensen 
 
Vijf jaar geleden zag Leersum er anders uit op 17 juni. Niemand had 
een idee wat precies een ‘valwind’ was of wat die kan aanrichten. De 
dag daarop wist iedereen het. 18 juni 2021 werd een datum die in het 
geheugen van Leersumers gegrift staat. Nu zijn we vijf jaar verder. Is 
alleen het aanzicht van Leersum veranderd, of heeft de storm ook 
blijvende sociale impact gehad, positief of negatief? Hoe kijken we 
terug, wat missen we en wat kwam er – misschien onverwacht en 
ongewild - terug voor alle bomen die omwaaiden? Wat heeft de valwind 
voor jou betekend? 
 
Daarover willen we in gesprek. En waar kan dat beter dan in de 
Johanneskerk aan de Lomboklaan, destijds het epicentrum van de 
valwind. Burgemeester Frits Naafs opent deze avond. Daarna geven we 
het woord aan één van de talloze hulpverleners die plotseling 
opgeroepen werden. Tot slot van de avond openen we de expositie van 
werk van Hannelieke van de Beek dat stilstaat bij de schoonheid van 
bomen. En uiteraard maken we tijd om kleine en grote verhalen en 
ervaringen te delen.  
 

 
                          Hannelieke van de Beek 
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We nodigen iedereen uit die de valwind meemaakte om verhalen en 
foto’s te delen. Stuur je eigen foto’s van bomen, van de ravage, of juist 
van nieuwe mogelijkheden, naar Johannesinhetdorp@gmail.com. Doe 
dat voor 1 juni, dan maken we een mooie presentatie die op 17 juni te 
zien zal zijn.  
 
Ook mensen uit andere plaatsen op de Utrechtse Heuvelrug en mensen 
die pas na de zomer van 2021 in Leersum zijn komen wonen, zijn van 
harte welkom om deze recente lokale geschiedenis mee te beleven.  
 
Woensdagavond 17 juni 2026, Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum. 
Aanvang om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, en 
opgeven is niet nodig. De avond wordt aangeboden door Johannes in 
het dorp. Voor meer info zie www.johanneskerkleersum.nl  
 
Diederiek van Loo 

Bij de diensten 

Het feest van de dans 
 
De eerste zondag na het pinksterfeest draagt de naam ‘zondag 
Trinitatis’, de zondag van Gods Drievuldigheid. Drievoudig heeft God 
zich aan ons bekend gemaakt: als de Vader van allen, als de Zoon, Jezus 
Messias, en als Heilige Geest, die in ons en in alles en allen werkt. 
 
Op de liturgie van komende zondag staat een afbeelding uit een 14e-
eeuws devotieboekje.  
Het boekje is gemaakt als persoonlijk bezit voor een non, ergens in 
Vlaanderen of het Rijnland en bevat Bijbelverzen, liturgische lofliederen 
en theologisch en exegetisch materiaal, aangevuld met 46 miniaturen. 
Opvallend is dat 19 van die miniaturen de Drie-eenheid afbeelden. En 
wel met speelsheid, warmte en blijdschap, met veel beweging. Het 
boekje is bekend geworden als de ‘Rothschild cantica’. 
 

mailto:Johannesinhetdorp@gmail.com
http://www.johanneskerkleersum.nl/
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De afbeeldingen beslaan een hele pagina in het boekje, maar dat is niet 
groot, ongeveer twaalf bij acht centimeter. In deze afbeelding zien we 
de Drie-eenheid als twee menselijke gezichten (Vader en Zoon) die 
samen één stralenkrans (nimbus) delen. De Vader en de Zoon houden 
samen een levensgrote duif (Heilige Geest) vast.  
Om de heilige Drie heen is een gevlochten krans: het rood van Gods 
liefde, zonder begin of einde, eeuwig doorgaand, met daaromheen 
een witte doek gewikkeld. Die doek staat voor Gods verborgenheid, 
zijn onbevattelijkheid. De Drie zitten in het hart van een zon met gouden 
stralen die achterlangs de krans gaan. De zonnestralen verwijzen naar 
Psalm 104:2, waarin staat dat God gehuld is in licht.  
Bovenin de plaat zijn twee engelen die muziek maken, de linker met 
belletjes, de rechter speelt harp. Onderin is de plaats van de mensen. 
Ze dansen op de muziek van de engelen, en houden hun gezicht naar 
God gekeerd. In hun dans raken ze allebei een tipje van de witte doek 
aan. Ze ervaren iets van de Drie-Ene God, niet in dogma’s, maar in de 
dans en het samenspel.  
 
Lied 706 uit ons liedboek is eeuwen later en niet uit de Europese, maar 
uit de Amerikaanse traditie (‘Come, join the dance of Trinity’, 
geschreven in 2001) maar pakt het oude beeld van de dans voor de 
Drie-eenheid opnieuw op. Het laat zien dat het tussen Vader, Zoon en 
Geest om een dynamische, beweeglijke relatie gaat, en dat wij in die 
dans mogen meedoen.  
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Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring 
dat wervelende samenspel van ver voor ons begin. 
De wereld van vandaag is ons vanouds al toegedacht 
als dansvloer waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht. 
 
Zie het gezicht van deze Drie: een kind in Betlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, ook daar leidt God ons uit. 
 
Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is. 
 
Wij dansen mee met deze Drie, op weg van feest tot feest. 
Een jubelzang gaat in het rond om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, zij leiden tot dit lied: 
verweven met ons leven is de dans van deze Drie! 
 
Met de zondag van de Triniteit komt een einde aan de feestelijke 
paastijd in het kerkelijk jaar. De witte kleden worden weer netjes over 
hun stok in de kast gehangen, ze zijn voorlopig niet aan de beurt. Nu 
komt het groen van de grote zomer, waarin het onze opdracht is om te 
groeien in geloof, hoop en liefde. Zo worden we de wereld ingestuurd.  
 
ds. Diederiek van Loo 
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Overig Nieuws 

Dank! 
 
Aan het eind van de mooie pinksterdienst kreeg Hanny van Schaik van 
de kunstenaars van Feest van de Geest dankbare bloemen 
aangeboden voor alle perfecte organisatie. 
 
 

      
 

-------------------------------- 
 
Taizé in de Andrieskerk Amerongen 
 
Woensdag 10 juni is er weer een Taizé-viering in de Andrieskerk. 
Het thema is ‘Vertrouwen’. We zingen liederen uit Taizé, horen een 
lezing, stilte, voorbeden en prachtige muziek.  
 
U bent welkom vanaf 19.45, we beginnen om 20.00. 
 

------------------------------------- 
 
 
 



 14 

Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug.       
 
Dankzij de inzet van onze maatjes, donaties van kerken en andere 
organisaties op de Heuvelrug en gemeentelijke subsidie, hebben 
we in 2025 meer inwoners met geldzorgen perspectief kunnen 
bieden op een betere toekomst. 
 
We leven in een tijd waarin we weten dat veel inwoners van onze 
gemeente financiële zorgen hebben. Tegelijkertijd is onze organisatie 
nog niet bij iedereen bekend en ervaren sommige mensen schroom om 
hulp te vragen. In de tweede helft van 2025 zagen we een duidelijke 
toename van het aantal hulpvragen. Deze ontwikkeling zet zich in 2026 
voort. 
 
Samenwerkingen en zichtbaarheid 
Onze contacten met onze samenwerkingspartners, zoals de Regionale 
Sociale Dienst en onze deelname aan Grip op Geld, hebben 
bijgedragen aan onze groeiende zichtbaarheid. Ook via social media 
en onze website, zijn we beter gevonden door inwoners. Deze grotere 
bekendheid willen we in 2026 verder uitbouwen. Uw financiële steun 
blijft daarbij van grote waarde. 
 
Organisatie 
Onze stichting is aangesloten bij de landelijke Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland en draait volledig op vrijwilligers. Zij 
zetten hun kennis en ervaring in om mensen in (dreigende) financiële 
nood vroegtijdig te ondersteunen en perspectief te bieden.   
Daarmee werken wij nauw samen met beroeps- en 
vrijwilligersorganisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die actief 
zijn op het gebied van vroegsignalering, schuldhulpverlening en 
nazorg. 
  
Grip op Geld 
De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug zijn ook 
actief bij de wekelijkse spreekuren van Grip op Geld in Driebergen, 
Doorn, Leersum en Amerongen.  
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Grip op Geld is een inloopspreekuur van het Sociaal Dorpsteam voor 
alle inwoners van de Utrechtse Heuvelrug met vragen over financiën, 
toeslagen, zorgkosten, formulieren, brieven van de overheid, 
betalingen, (beginnende) schulden etc. Samen met beroepskrachten 
en vrijwilligers van Humanitas hebben we honderden vragen 
beantwoord en inwoners geholpen meer rust te krijgen in hun 
financiële situatie. 
Voor meer informatie over Grip op Geld, 
zie: www.samenopdeheuvelrug.nl/grip-op-geldzaken 
Voor meer informatie over ons jaarverslag of voor hulp bij financiële 
zorgen, zie www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl 
 
Carien Rockx, bestuurslid. 

-------------------------------------------- 
 
Laat je niet verrassen! 
Je ontvangt een vriendelijk en persoonlijk 
mailtje van iemand die je goed kent. In het 
bericht wordt u gevraagd VVV-bonnen te 
kopen om bijvoorbeeld vrijwilligers of 
kinderen met Sinterklaas te verrassen. 
 
 
Het onderstaand bericht is onlangs gesignaleerd, waarbij gebruik 
gemaakt werd van een pknleersum.nl e-mail-adres: 
 
Hallo jouw voornaam, 
Ik ben bezig met het belonen van enkele van onze toegewijde leden om 
hun inzet en betrokkenheid te waarderen. Dit blijft voorlopig 
vertrouwelijk totdat alle geselecteerde leden hun geschenk hebben 
ontvangen, aangezien het als een verrassing bedoeld is. 
Laat me weten of je kunt helpen bij de uitvoering, dan kan ik je de details 
geven over de cadeaubon die aangeschaft moet worden. De kosten 
worden uiteraard vergoed zodra ik beschikbaar ben. 
Ik hoor graag van je. 
 
Met vriendelijke groet, 
een  goede bekende. 
 
Gooi dit bericht direct in de prullenmand! 
Hans Neecke 

http://www.samenopdeheuvelrug.nl/grip-op-geldzaken
http://www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl/
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Overige informatie 

Voorgangers de komende weken: 
 

31/5:  ds. Diederiek van Loo    
  7/6:  ds. Casper van Dorp 
14/6:   ds. Diederiek van Loo 
21/6:  Joke Stahlie 
28/6:  ds. Diederiek van Loo 
  5/7:  ds. Diederiek van Loo 
 
 
Autodienst 

31 mei:        Truus Bretveld   456703 

7   juni:  Sjaak Rodenburg  454002  of  06 53 89 46 00 
  
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 
 
Bankrekeningen 
 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
Voor collectebonnen dit banknummer van de diaconie gebruiken! 
 
College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 
 
Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór donderdag 11 juni (12.00 
uur) sturen naar het e-mailadres: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief: 
Teus Stahlie april - juni 
Hans Neecke juli - september 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

